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Studie, vrienden, sport, werk en familie: ons dagelijks
leven slokt vaak al veel van onze tijd op. Het is die
drukte die ons de stilte extra doet waarderen. Daarbij
draait het niet om stil zijn, maar om stilstaan.
Stilstaan bij de diepere laag van ons bestaan. 

Waarom zijn wij op deze aarde gezet? Welk doel heeft
ons leven? En welke plek heeft ons geloof in dat alles?
Het zijn belangrijke vragen die wij niet in ons eentje
kunnen beantwoorden. Wij hebben elkaar nodig om
de diepere laag van ons bestaan te ontdekken en
daardoor ons geloof te kunnen vieren. 
Dat is wat wij tijdens belijdeniscatechisatie mogen
doen. Met elkaar gaan we terug naar de basis van ons
geloof en vanuit daar zoeken we de verdieping op. We
bevragen elkaar, discussiëren en leren. Juist als
leeftijdsgenoten is dat heel waardevol om te doen,
omdat we veel van dezelfde uitdagingen tegenkomen
in ons leven. 

Het is niet vanzelfsprekend om te geloven. Geloven is
een bewuste keuze. Juist daarom is het waardevol
om dat geloof niet alleen te dragen, maar samen te
beleven. Wanneer je met anderen viert, merk je dat je
keuze onderdeel wordt van een groter geheel. Je
staat niet op jezelf, maar je deelt je geloof met
mensen die dezelfde stap zetten. Het geeft steun,
herkenning en een gevoel van verbondenheid. Dat is
waar “geloof samen vieren” voor ons om draait.

Hartelijke groet,
Lotte, David, Thirza, Carlijn, Elnathan, Lotte, Lieke,
Adriënne en ds. Peter van den Berg

‘Alleen bij God vindt mijn ziel haar
rust, van Hem komt mijn redding’

Psalm 62:2

‘Want waar twee of drie mensen 
in mijn naam samen zijn, 

ben Ik in hun midden.’
Matteüs 18:20 

Soms kan een gevoel van weemoed ons bekruipen als
we zien dat veel mensen de waarde van de kerk niet
meer inzien. Wij hebben immers een rijke boodschap
en vormen een waardevolle gemeenschap.
Eeuwenlang was de kerk een rustpunt voor velen, met
woorden van eeuwigheidswaarde die nergens anders
klinken. “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat
Hij zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft, opdat ieder
die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig
leven heeft.” (Joh. 3:16)
Soms lijkt de kerk op Jezus zelf: “En het licht schijnt in
de duisternis, maar de duisternis heeft het niet
begrepen.” (Joh. 1:5) 
Toch was Jezus’ komst niet tevergeefs; tegen alle
onbegrip in ontstond wereldwijd een kerk. Ook
vandaag mogen wij doorgaan met het verspreiden van
het licht van het evangelie, zodat mensen tot rust
komen bij God, onze Schepper. De grote kerkvader
Augustinus ontdekte dit al in de vierde eeuw, na een
wild studentenleven in Milaan: “Onrustig is ons hart,
totdat het rust vindt bij U!” Gelukkig horen en ervaren
we dat mensen dit in onze tijd ook ontdekken.
Opvallend veel jongeren en mensen zonder
geloofsopvoeding komen zelfs tot geloof. Laten we
daarom niet weemoedig achteromkijken, 
maar moedig en gelovig doorgaan met kerk-zijn.

Zoek je in deze drukke, soms onoverzichtelijke wereld
rust, of zoek je God? Je bent van harte welkom 
in onze kerk. Neem gerust contact op via
peter.van.den.berg@hervormdasperen.nl als je 
hierover eens wilt praten.

Gods zegen toegewenst!
ds. Peter van den Berg
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Omzien naar elkaar!
Hoe kunnen we u overtuigen dat de kerk daarin een
belangrijke plaats inneemt, juist nu individualisme en
sociale media in opmars zijn? Wij vertellen u graag
waarom de kerk zo belangrijk is.

De Hervormde Gemeente van Asperen is niet zomaar
een instelling, maar een thuis dat de boodschap van
geloof, hoop en liefde uitdraagt: in ontmoeting, in
het vieren van de eredienst, in bezoekwerk, in omzien
naar jongeren en ouderen, en in het delen van
vreugde en verdriet. We worden blij van jongeren die
op zondag na de dienst meehelpen met koffie zetten
en van kinderen die in de dienst naar voren komen
voor het kindermoment. Na de dienst is er altijd
drinken en wordt er gezellig nagepraat.
Er zijn Bijbelstudie- en catechesekringen en op alle
dagen van de week is er wel een kring voor jong en
oud: om creatief bezig te zijn, de Bijbel te lezen, te
zingen, te bidden en met elkaar te praten. Op de
gesprekskring zorgt ds. Peter voor verdieping van het
geloof en echt gesprek: geen éénrichtingsverkeer. 
De Mannagroep, de vrouwenkringen Ruth en Debora,
en de ZWO-commissie voor zending, evangelisatie en
goede doelen laten zien hoe rijk en divers het
gemeenteleven is, gedragen door vrijwilligers.
Ook bezoeken we ouderen: in rust, met spreken, lezen
en bidden, met een lach en een traan, dankbaar voor
wat God geeft. Altijd wetend: God is getrouw. 
In hoop en verwachting dat Hij dit ook in het nieuwe
jaar zal geven: ontmoeten en omzien naar elkaar.

Zegen en groet,
Wim & Els de Jong
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‘Dus troost elkaar en 
wees elkaar tot steun..’

1 Thessalonicenzen 5: 11

‘..want God heeft lief wie
blijmoedig geeft’

2 Korintiërs 9: 7

DOOR KERKRENTMEESTERS

Al vele jaren kunnen wij dankzij uw financiële steun de
deuren van onze kerk in Asperen openhouden. Ook
afgelopen jaar hebben wij, net als in 2024, een
financieel verlies geleden. Dankzij uw gulle bijdragen
hebben wij dit verlies kunnen beperken. Daarvoor zijn
wij u zeer dankbaar.

Helaas zullen de kosten in 2026 verder stijgen. Het in
stand houden van een kerkelijke gemeente brengt
aanzienlijke uitgaven met zich mee, zoals voor het
onderhoud van ons monumentale kerkgebouw,
activiteiten voor jong en oud en het in dienst hebben
van een predikant voor kerkdiensten en pastorale zorg.
Om de kerk open te houden als rustpunt in deze
drukke wereld en samen ons geloof te blijven vieren, is
dit jaar € 110.000 nodig. 
Als alle leden 6% meer toezeggen dan vorig jaar, is dit
haalbaar. Daarom doen wij een beroep op u om, indien
mogelijk, ruimhartig bij te dragen. Elke gift, groot of
klein, helpt. Hartelijk dank!

Giften aan onze ANBI-geregistreerde kerk zijn
aftrekbaar van de belasting. Voor gewone giften geldt
een drempel van 1% van uw drempelinkomen
(minimaal € 60), met een maximum van 10%.
U kunt ook kiezen voor een periodieke gift: een vaste
schenking voor minimaal vijf jaar. Dan vervallen
drempel en maximum en is uw gift volledig aftrekbaar.
Het belastingvoordeel kan oplopen tot circa 49,5%,
zodat u meer kunt geven zonder extra kosten.
Misschien is dit iets voor u. Neem dan gerust contact
op met de kerkrentmeesters.

Dank voor uw bijdrage,
Koen Huijsman
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Hervormde Kerk Asperen
Voorstraat 3  4147 CA  Asperen

kerkrentmeesters@hervormdasperen.nl

IBAN: NL31 RABO 0373715471
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Bezoek onze kerkdiensten:

Iedere zondagochtend 9.30 uur en zondagavond 18.30 uur
of kijk online via 

hervormdasperen.nl of kerkdienstgemist.nl
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